27 december 1917, donderdag.

Een met verlof thuisgekomen opgeéischte verhaalt zijn wedervaren
en spreekt over 't lot der kameraden in gedwongen werkzaamheid in
den omtrek van 't front. Er zijn vrijwilligers bij, die staan te krijschen.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



